
“Een volgend jaar” 

 

Met de jaren “10” alweer bijna voorbij, op de drempel van de jaren “20” staan wij allen. 

Het Millennium alweer bijna vergeten, maar voordat we 2020 in gaan “knallen”… 

Laten we het voorbije jaar de revue nog eens passeren, want, misschien kunnen we nog wat leren,  

Voor het nieuwe jaar…?? 

Onze economie floreert als nooit tevoren, maar is het “schone schijn”? “Boze tongen” voorspellen een recessie, komt in 2020 al het gevreesde venijn?? 

Zijn “Milieu fenomenen” als Pfas, No en Co2 ons economische “Damocles”, en gaan boeren en bouw ten onder? 

Als we allemaal realistisch en “normaal” blijven doen, komt het wel goed toch, want wie kan eigenlijk zonder?? 

Het Malieveld als episch centrum van ons aller protest, maximumsnelheid terug naar 100. Onze “vergeetachtige” Premier weer op zijn best, zijn ze in Den Haag nou 
helemaal bedonderd?? 

Brexit “suddert” nog na, of juist voor?, en wat gaat komen weet niemand echt precies. Met “argusogen” volgt eenieder de Britse klucht, op je hoede zijn,  

lijkt vooralsnog het beste devies. 

De onvermijdelijke “ons ontvallenen” waren ook dit jaar weer in beeld, bekend of onbekend, de pijn van het verlies, wordt door betrokkenen niet gespeeld. 

Ons klimaat lijkt ieder jaar zich heftiger te roeren, ook ernstig vaak en steeds weer dichterbij, de grillen van moeder natuur steeds moeilijker de mond te snoeren, 
oplossingen lijken nabij, 

Of juist ver weg??.... 

Sportief gezien gaat het Nederland ogenschijnlijk voor de wind, Oranje naar ’t EK, Max ’n fenomeen, tribunes vol Oranje, en in Zandvoort weer Formule 1 

Positieve en negatieve zaken redelijk in balans, de gang naar het nieuwe jaar in de gebruikelijke cadans. 

Als straks de kerstklokken luiden en champagne en vuurwerk knallen in het nieuwe jaar, zijn de gemeenschappelijke wensen zoals altijd, 

                      Prettige doch bedachtzame feestdagen, van mij, voor u, en vooral voor elkaar!                         JK2019 


